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De Onbeviekte Ontvangenis
van de Maagd Maria

1. Het Wonder van de Onbeviekte Ontvangenis van de Maagd
Maria BvdH 15 - 8 december 1922

|k overwoog het grote Wonder van de Onbevlekte Ontvangenis van mijn
Koningin en hemelse Mama.
In mijn binnenste hoorde ik Hem zeggen:

“Mijn dochter, de Onbevlekte Ontvangenis van mijn geliefde Mama
was zo wonderbaarlijk en zo prachtig, dat Hemel en aarde verbaasd
waren en begonnen te feesten.

Alle drie de Goddelijke Personen wedijverden met elkaar:

- de Vader stortte een onmetelijke zee van Macht uit,

- Ik, de Zoon stortte een onmetelijke zee van Wijsheid uit en

- de H. Geest stortte een onmetelijke zee van eeuwige Liefde ulit,
die, in elkaar overgaand, één enkele Zee vormden.

En in het centrum van deze Zee had de Ontvangenis van deze Maagd
plaats, uitverkozen te midden van de uitverkorenen.

De Godheid beheerde dus de substantie van deze Ontvangenis.
En deze Zee was niet enkel de levenskern van dit wonderbaarlijk en
uniek Schepsel. Zij bleef ook rondom haar:
- niet enkel om Haar te verdedigen tegen alles wat Haar zou kunnen
overschaduwen,
- maar ook om Haar elk ogenblik nieuwe Schoonheid te schenken,
nieuwe Genaden, Macht, Wijsheid, Liefde, Voorrechten enz.

Haar kleine natuur:

- werd dus ontvangen in het centrum van deze Zee en
- werd gevormd en groeide onder invloed van deze goddelijke golven.
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Deze waren zo hevig en van zodra dit edele en unieke schepsel werd
gevormd, wilde de Godheid niet wachten, zoals Hij gewoonlijk doet met
andere schepselen.

Hij wilde haar omhelzingen, haar wederkerige liefde, haar kussen.

En Hij wilde zich verheugen in haar onschuldige glimlach.

Daarom gaf |k haar van zodra haar Ontvangenis was voltrokken,

het gebruik van de rede. Ik begiftigde haar met alle wetenschappen.

Ik maakte haar bewust van onze Vreugden en onze Smarten betreffende
de Schepping.

Zelfs vanaf de moederschoot kwam Zij naar de Hemel,

aan de voet van onze Troon:

- om Ons te omhelzen,

- om Ons haar wederkerige liefde en haar tedere kussen te schenken.
Zij wierp zich in onze armen en lachte Ons toe met zulk een vreugde van
dankbaarheid en dankzegging dat zij ons deed glimlachen.

Oh, hoe mooi was het om dit onschuldige en bevoorrechte schepsel,
- zo rijk aan alle Goddelijke Kwaliteiten, bij Ons te zien komen,
- vol Liefde en Vertrouwen, zonder angst.

Alleen zonde
- scheidt de mens van de Schepper,
- vernietigt liefde en hoop, geeft aanleiding tot angst.

Zij kwam onder ons als Koningin.

Door haar Liefde ... door Ons in haar gelegd:
- deed zij Ons ingaan op haar verlangens,

- bracht zij Ons in verrukking,

- zette Ons aan tot feestvieren en

- boeide zij onze Liefde.

En Wij lieten haar toe om dit alles te doen.

Wij genoten van deze Liefde die ons in vervoering bracht.
Wij stelden haar aan tot Koningin van Hemel en aarde.
Hemel en aarde jubelden en verheugden zich met Ons
omdat zij eindelijk, na zoveel eeuwen, een Koningin hadden.

De Zon
- glimlachte in haar licht en
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- beschouwde zichzelf gelukkig om haar Koningin te dienen,
door haar haar licht te geven.

De hemelen, de sterren en het hele universum verheugden zich.
Ze vierden feest omdat ze hun koningin konden verheugen door haar hun
schoonheid te laten zien en de harmonie waarin zij baden.

De planten glimlachten omdat ze hun koningin konden voeden.
Zelfs de aarde glimlachte. Ze voelde zich veredeld

- om haar Koningin een thuis te kunnen bieden en haar

- te laten bewandelen door haar voetstappen.

Alleen de hel weende,
en voelde zich verzwakt door de komst van deze vorstin.

"Weet je wat de eerste daad van dit hemelse schepsel was

toen zij voor de eerste keer bij onze Troon kwam?

Zij wist dat alle slechtheid van de mensen voortkwam uit de breuk
tussen hun wil en de Wil van hun Schepper.

Zij huiverde. Zonder tijd te verliezen of te aarzelen bond zij haar wil vast
aan de voet van onze Troon. Onze Wil werd met de hare verbonden en
werd het centrum van haar leven.

Dit ging zover dat tussen haar en Ons alle relaties en verbindingen open
waren, en er was geen geheim dat Wij haar niet toevertrouwden.

Haar wil aan onze voeten leggen, dat was juist de mooiste, de grootste
en de meest heldhaftige van al haar daden.

Verheugd hierover, maakten Wij haar tot Koningin van alles.

Zie je dan wat het betekent om verbonden te zijn met onze Wil
terwijl je de eigen wil negeert?

Haar tweede daad was haar totale beschikbaarheid voor elk offer
dat Wij van haar zouden vragen, uit Liefde tot ons.

Haar derde daad was de eer en glorie van de Schepping herstelle,n
die de mens had gebroken door zijn eigen wil te doen.

Vanaf het allereerste moment in de schoot van haar moeder,
- uitte zij haar Liefde voor Ons en
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- weende zij van verdriet voor de schuldige mens.
O, haar onschuldige tranen raakten Ons en de Verlossing waarop zo lang
gewacht was, werd vervroegd.

Deze Koningin leidde Ons, bond Ons en verkreeg oneindige genaden van
Ons. Ze verlangde zo vurig dat Wij voor het menselijk ras zouden zorgen
dat Wij haar onophoudelijke smeekbeden niet konden weerstaan.

Maar hoe kwam zij aan zoveel macht en invioed op de Godheid?
Ah, je hebt al begrepen:

het was de Kracht van onze Wil die in haar werkzaam was.
Terwijl Hij haar regeerde, gaf deze Wil haar macht over God Zelf.

Hoe konden Wij een schepsel weerstaan dat zo onschuldig was,
gevuld met de Kracht en Heiligheid van onze Wil?

Het zou verzet tegen Onszelf zijn geweest.

We zagen in haar onze goddelijke Kwaliteiten.

De weerkaatsingen (reflecties) van de goddelijke Eigenschappen
omhulden haar als golven: de reflecties

- van onze Heiligheid,

- onze Liefde,

- onze Kracht, enz.

Het was onze Wil in haar

- die al deze reflecties van onze goddelijke Kwaliteiten naar zich toe trok
- en die de kroon en de verdediging vormde van de Godheid die in haar
woonde.

Als deze Onbevlekte Maagd de Goddelijke Wil bezeten had als het
centrum van haar leven, zouden alle andere voorrechten en privileges,
waarmee Wij haar hebben verrijkt, daarmee vergeleken absoluut niets
geweest zijn.

De Goddelijke Wil bevestigde haar en gaf haar vele voorrechten.
En deze vermenigvuldigden zich ieder ogenblik.

Wanneer Wij handelen, doen Wij dat met Rede, Wijsheid en
Rechtvaardigheid.
De reden waarom Wij haar aanstelden tot Koningin van alle schepselen
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is deze: zij heeft nooit leven gegeven aan haar menselijke wil.
Onze Wil is altijd volledig in haar geweest.

Hoe zouden Wij tegen een schepsel hebben kunnen zeggen:
"Jij bent de koningin van de hemelen, de zon en de sterren"?
als het, in plaats van door onze Wil geleid te worden,

door zijn eigen wil geleid werd?

Alle geschapen dingen zouden zich dan aan haar autoriteit hebben
onttrokken. In hun stille taal zouden ze gezegd hebben:

"Wij willen het niet. Wij zijn er superieur aan.

Omdat we nooit Uw eeuwige Wil hebben verlaten.

Zoals U ons geschapen hebt, zo zijn wij".

Dit is wat ze zouden hebben gezegd:
- de zon met haar licht,

- de sterren met hun twinkeling,

- de zee met haar golven, enz.

Maar bij het zien van deze sublieme Maagd die, bijna als hun zuster,
- nooit haar eigen wil had willen kennen,

- maar enkel en alleen die van God,

vierden zij feest en, meer nog,

waren zij vereerd om haar als hun koningin te hebben.

Ze renden naar haar toe, brachten haar hulde:
- de maan als haar voetbank,

- de sterren als haar kroon,

- de zon als haar diadeem,

- de engelen als haar dienaren

- en mensen om haar bij te staan.

ledereen eerde haar en bracht haar hulde.

Er is geen eer of glorie die niet aan onze Wil kan gegeven worden,
- of Hij nu in Ons handelt, in ons eigen centrum
- of Hij in een schepsel leeft.

Maar weet je wat de eerste daad was van deze edele Koningin, toen Zij
uit de moederschoot geboren werd en Zij haar ogen opende voor het
licht van deze wereld hier beneden?
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Toen Zij geboren werd, zongen de engelen liedjes voor het hemels
Kindje en Zij was verrukt. Haar prachtige ziel verliet haar klein
lichaampje en vergezeld van engelenkoren ging Zij rond in Hemel en
aarde en verzamelde al de liefde die God had verspreid over de gehele
Schepping.

En zij ging binnen in de Hemel, en kwam aan de voet van onze Troon.
Daar bood zij Ons opnieuw alle liefde van de hele Schepping aan en zij
sprak haar eerste, ‘dank U’ uit namens allen.

Oh, hoe gelukkig voelden Wij Ons bij het horen van het ‘dank U’ van dit
Babykoninginnetje. Wij bevestigden in Haar alle genaden, alle gaven
zodat Zij alle andere schepselen samen overtrof.

Toen stortte Zij zich in onze Armen en deelde in onze Vreugde, badend
in de zee van alle tevredenheid, verfraaid met nieuwe Schoonheid, met
nieuw Licht en nieuwe Liefde.

Zij pleitte opnieuw voor de mensheid en bad onder tranen dat het
eeuwig Woord zou neerdalen om haar broeders te redden.

Terwijl Zij dit deed, liet onze Wil haar echter weten dat Zij moest afdalen
naar de aarde. En onmiddellijk verliet Zij onze tevredenheid en vreugden
en vertrok, om wat te doen? Onze Wil.

Wat een krachtige magneet was onze Wil die op aarde verbleef in deze
pasgeboren Koningin! De aarde leek Ons niet langer vreemd.

We voelden Ons niet langer genoodzaakt haar te treffen met onze
Gerechtigheid. Wij bezaten de macht van onze Wil in dit onschuldig kind
op de aarde dat onze Armen tegenhield, Ons toelachte en die de
Gerechtigheid omzette in genaden en lieflijke glimlach.

Het eeuwig Woord versnelde zijn tocht, niet in staat deze zoete
verrukking te weerstaan. Oh, Wonder van mijn Goddelijke Wil, alles
wordt van U verwacht. Door U wordt alles voltooid en er is geen groter
Wonder dan Mijn Wil in de mens”.
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2. Het wonder van de Menswording van Jezus in de schoot
van de heilige Maagd Maria. Alle schepselen, ook de Maagd
Maria, werden verwekt op het moment van de Menswording
van het Woord. BvdH 16 — 18 juli 1923

Ik dacht aan het moment waarop het eeuwige Woord neerdaalde uit de
Hemel en verwekt werd in de schoot van de Onbevlekte Koningin.

Vanuit mijn binnenste strekte mijn lieve Jezus een arm uit, kuste mijn hals
en Hij zei me: "Mijn geliefde dochter,

De Ontvangenis van mijn hemelse Moeder was buitengewoon.,

Zij werd immers verwekt in de Zee, vanuit de drie goddelijke Personen.

Ik ben niet in deze Zee verwekt, maar in de grote Zee die in Ons woont,
in onze Godheid, en die neerdaalde in de schoot van deze hemelse
Moeder.

"Hoewel het juist is om te zeggen dat het Woord werd ontvangen,
blijven de Hemelse Vader en de Heilige Geest onafscheidelijk van Mij.
Hoewel Ik de handelende Persoon was in deze Conceptie,

waren de drie goddelijke Personen tegelijkertijd de "Verwekkers".

Stel je twee spiegels voor, tegenover elkaar geplaatst en
die een voorwerp weerspiegelen dat ertussen geplaatst is.

Er verschijnen dan drie objecten:

- de ene in het midden die de actieve rol speelt en

- de andere twee nemen de dubbele rol op zich van
deelnemers en toeschouwers.

Je zou kunnen zeggen dat ene object in het midden
- overeen komt met het Vleesgeworden Woord,

één van de gereflecteerde objecten

- overeen komt met de Heilige Drie-eenheid,

en het andere

- overeen komt met mijn lieve Moeder.

Tijdens haar korte leven, bereidde mijn lieve Moeder,
- altijd levend in mijn Wil,
in haar maagdelijke schoot de kleine ‘goddelijke grond’ voor, waarin Ik,
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het Eeuwige Woord, Mijzelf moest bekleden met menselijk viees.
Ik zou immers nooit afgedaald zijn in een louter menselijke grond.

Terwijl de Drie-éénheid weerspiegeld werd in mijn Moeder, werd |k
ontvangen. Dus, terwijl de Drie-éénheid in de Hemel verbleef
werd mijn Mensheid verwekt in de schoot van deze nobele Koningin.

Alle andere dingen

- hoe groots, nobel, subliem of verbazingwekkend ze ook mogen zijn,
zelfs de Conceptie van de Maagdelijke Koningin,

- Zijn op zijn best secundair.

Niets kan vergeleken worden met mijn Ontvangenis:
- noch Liefde, noch Grootheid noch Macht.

Mijn Conceptie

- was niet: de schepping van een nieuw leven

- maar was: het insluiten in menselijk viees van
het Leven dat alle leven geeft.

Het was niet iets dat Mij meer maakte dan wat Ik was,
maar het was iets dat Mij beperkte om te kunnen geven.
Hij die alles schiep was ingesloten in een kleine geschapen mensheid!

Dit zijn werken die alleen een God kan volbrengen, een God

- die liefheeft

- die, koste wat het kost, het schepsel aan zijn Liefde wil binden
zodat het de kracht krijgt om lief te hebben.

Maar dat alles is nog niets.
Weet je waar mijn Liefde, mijn Kracht en mijn Wijsheid zijn gebleven?

Van zodra de goddelijke Macht mijn Mensheid gevormd had
(ongeveer zo groot als een hazelnoot, maar met al zijn ledematen
volledig gevormd), nam het Woord bezit van deze Mensheid,

En de Onmetelijkheid van mijn Wil, die alle mensen uit het verleden,

heden en toekomst bevat, ontving de levens van al deze wezens.
Naarmate mijn eigen Leven vorderde, groeiden deze levens in Mij.
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Hoewel ik alleen leek te zijn konden de levens van alle wezens in Mij
gezien worden door de microscoop van mijn Wil.

Het was als water dat op twee manieren werd geobserveerd:
- met het blote oog lijkt het kristalhelder, maar,

- gezien door een microscoop wemelt het van de microben.
Dat was mijn Conceptie.

Toen viel het grote wiel van de eeuwigheid in extase bij het zien
- van de onmetelijke excessen van mijn Liefde en
- van al deze Wonderen.

De onmetelijkheid van het universum werd door elkaar geschud

toen gezien werd dat Degene die leven geeft aan alles,

- zichzelf insluit, zichzelf begrenst en zichzelf klein maakte,

om wat te bereiken?

Om de levens van allen te nemen en allen te laten herboren worden."

3. De Maagd Maria werd eerst verwekt in Jezus. Daarna werd
Jezus verwekt in Maria. BvdH 16 - 8 december 1923

Jezus zei me : "Ik wil je de Onbevlekte Ontvangenis van de Maagd
Maria, zonder erfzonde verwekt, beter leren kennen.

Je moet weten dat mijn Godheid bestaat uit €één enkele Daad:
alle handelingen zijn geconcentreerd in één Daad.
Dit betekent “God” zijn.

De grootste Eigenheid van onze Goddelijke Essentie is:
niet onderworpen te zijn aan een opeenvolging van handelingen.

Voor de mens lijkt het alsof Wij op het ene moment iets doen
en op een ander moment iets anders. Hij is immers niet in staat is om
alles in één keer te weten en hij leert beetje bij beetje.

Alles wat Ik, het Eeuwige Woord, in mijn Mensheid verrichtte,

deed Ik in één handeling,in overeenstemming met de Ene Daad die mijn
Godheid is.
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Bijgevolg, toen mijn Moeder, de edele Maagd Maria, verwekt werd,
bestond alles al wat het Eeuwige Woord op aarde ging doen.

De Daad van haar Conceptie werd omringd door:
- al mijn Verdiensten, mijn Smarten, mijn Bloed ...
alles waaruit het leven van een door God geschapen mens bestaat ....

Zij werd verwekt in de oneindige diepte

- van mijn Verdiensten en

- van mijn goddelijk Bloed

en ook in de immense Zee van mijn Lijden.

Zij bleef onbevlekt, mooi en zuiver.
Mijn ontelbare Verdiensten versperden de weg voor de vijand
en hij kon haar geen kwaad berokkenen.

Zij zou de Zoon van God verwekken

En zij was terecht het grootste Werk van God.

Zij moest de kwaliteit bezitten om het Woord te verwekken
dat de mensheid zou verlossen.

Zij werd dus eerst in Mij verwekt.
En nadien werd Ik in haar verwekt.

Dit wonder moest nog op de gepaste tijd bekend gemaakt worden aan de
mensen. In de Godheid was dit echter reeds gebeurd.

Bijgevolg bevatte dit sublieme schepsel de meeste vruchten van de
Verlossing. In feite ontving zij die Vruchten in hun volheid.

Zij was verwekt in Mij. Zij heeft alles wat de Zoon van God op aarde deed
bemind, gewaardeerd en als het hare bewaard.

Oh, de schoonheid van dit tedere kleintje!

Zij was een wonder van Genade, een wonder van onze Godheid.
Zij groeide op als onze dochter.

Ze was onze Vreugde, onze Eer en onze Glorie.
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4. Het "Fiat Voluntas tua sicut in Coelo et in Terra" werd volledig
gerealiseerd in de Maagd Maria. BvdH 16 - 8 december 1923

Luisa: |k zat te denken:

"Ja, de Koningin-Moeder werd verwekt in de oneindige Verdiensten van
mijn Jezus. Maar haar bloed en lichaam werden verwekt in de schoot van
de heilige Anna, die niet vrij was van de erfzonde.

Dus kan het dat Maria niets erfde van het vele kwaad dat wij allen geérfd
hebben, als gevolg van de zonde van onze eerste vader Adam?

Jezus zei mij:

"Mijn dochter, je hebt nog niet begrepen dat alle kwaad in de wil ligt.
Het was de wil van de mens die zijn natuur verpletterde.

Het was niet zijn natuur die zijn wil verpletterde.

Zijn natuur, zoals hij door Mij geschapen was, bleef onveranderd.
Het was zijn wil die veranderde.
Hij rebelleerde tegen niets minder dan de Goddelijke Wil.

Zijn opstandige wil
- verpletterde zijn natuur, verzwakte het,
- besmette haar en maakte hem een slaaf van de ergste passies.

Bij voorbeeld:

Hij was als een vat, gevuld met parfum of kostbare voorwerpen:

Als het leeggemaakt wordt en dan gevuld wordt met bederfelijke of
verachtelijke voorwerpen, verandert het vat dan?

Wat erin geplaatst wordt, verandert. Maar de container is altijd dezelfde.
Hij wordt hooguit meer of minder waardevol, naargelang de inhoud.

Zo is het ook met de mens.

Door verwekt te zijn in een schepsel dat deel uitmaakt van het menselijk
ras, werd mijn moeder geen kwaad berokkend.

Haar ziel was immers immuun voor alle zonde.

Er was geen tegenstelling tussen haar wil en Die van haar God.

Toen de goddelijke stromen in haar stroomden, ontmoetten zij geen
hindernis. Op elk moment ontving zij stromen van nieuwe genaden.

Dus, met zo'n wil en zo'n ziel : helemaal heilig, helemaal zuiver, helemaal
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mooi, bleef het lichaam dat zij van haar moeder had gekregen
geparfumeerd, in orde en goddelijk om vrij te zijn van elke natuurlijke
ziekte waaraan de menselijke natuur kan lijden.

Ah! In haar was “het Fiat Voluntas tua sicut in Coelo et in Terra”
volledig gerealiseerd. Het veredelde haar, herstelde in haar de menselijke
natuur, zoals zij in het begin was, vd6r de erfzonde.

Ze werd nog mooier door de voortdurende stroom van dit Fiat, dat
in haar volmaakte evenbeelden aan haar Schepper voortbracht.

De Goddelijke Wil was werkzaam in haar.
Hierdoor kunnen wij zeggen dat de Maagd Maria door de Genade werd,
hetgeen God van nature is.

Onze Wil kan alles doen en bereiken wanneer de ziel
- Ons de vrijheid geeft om te handelen en
- Ons Werk niet onderbreekt door haar persoonlijke wil.

5. De Onbeviekte Ontvangenis van de Heilige Maagd. De test
waaraan zij onderworpen werd. BvdH 17 - 8 december 1924

Ik dacht na over de Onbevlekte Ontvangenis van mijn soevereine
Koningin en Moeder.

Mijn geest was verblind door de verdiensten, schoonheden en wonderen
waarmee de Onbevlekte Ontvangenis gevuld is. Dit Wonder overtrof alle
andere wonderen die God in de hele schepping verricht heeft.

Ik zei tot mezelf:
Het wonder van de Onbevlekte Ontvangenis is zeer groot.

Mijn hemelse Moeder onderging echter geen testen bij haar Ontvangenis.
Alles was haar gunstig gestemd: God en de natuur.

Zij was door God zo gelukkig, zo heilig en zo bevoorrecht geschapen.
Welke heldenmoed heeft zij getoond, welke test heeft zij ondergaan?

De engelen in de hemel en Adam in het paradijs ondergingen een test.
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Is de Koningin van alles dan de enige die vrijgesteld was van een test?
En mist zij daarom de prachtige stralenkrans die de test deze verheven
Koningin en Moeder van de Zoon van God zou gegeven hebben?"

Ik was dit aan het denken. Mijn lieve Jezus toonde zich in mij.

Hij zei mij:

"Mijn dochter, Ik aanvaard niemand zonder de test.

Als zij de test niet doorstaan had, dan had ik een slaaf als moeder en
geen vrij mens.

Onze relaties, onze werken en onze Liefde willen vrije volgzaamheid.

Mijn Moeder had haar eerste test op het allereerste moment van haar
Conceptie. Vanaf haar eerste bewuste handeling, kende zij zowel haar
menselijke wil als de Goddelijke Wil.

En zij moest vrij kiezen aan welke zij zich wilde houden.

Zonder een ogenblik te aarzelen en

zich bewust van de volle omvang van het offer dat ze bracht,
gaf ze Ons haar wil zonder hem ooit terug te willen nemen.
En Wij gaven haar het geschenk van de Onze.

Na deze uitwisseling, overspoelden Wij de Onbevlekte Ontvangenis,
- de meest bevoorrechte van alle wezens,

met onze kwaliteiten, schoonheden, talenten

en immense zeeén van genaden."

Ik test altijd de wil. Zonder de vrije wil van de persoon maken alle offers,
zelfs de dood, Mij misselijk en krijgen zelfs geen blik van Mij.

En wil je weten:

- wat het grootste Wonder was, dat Wij in dit allerheiligste schepsel
volbrachten,

- wat de grootste heldhaftigheid was van dit zo mooi schepsel,

dat niemand haar ooit zal kunnen evenaren?

Zij begon haar leven in onze Wil.
En zij heeft het verdergezet en voltooid in Hem.

Wij kunnen zeqqgen:
- dat ze het voltooide vanaf het moment waar zij het begon, en
- Zij begon het vanaf het moment waarop zij het voltooide.
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En dat was ons grootste Wonder:
in elke gedachte, woord, adem, en in elke hartslag, beweging en stap,
stroomde onze Wil in haar.

Zo bood ze ons heldhaftig: gedachten, woorden, ademhalingen,
hartslagen en bewegingen, goddelijk en eeuwig.
Dit verhief haar zo hoog dat wat Wij van nature zijn zij was door genade.

Al haar andere voorrechten, inclusief haar Onbevlekte Oontvangenis,
zijn niets vergeleken met dit grote wonder.

Dit maakte haar stabiel en sterk gedurende haar gehele leven.

Mijn Wil stortte zich voortdurend in haar uit, liet haar deelnemen aan de
goddelijke Natuur. Zij ontving deze zonder ophouden.

En dit maakte haar sterk in Liefde en in Lijden, anders dan alle anderen.

Onze Wil die in haar werkzaam was, trok het eeuwige Woord naar de
aarde en maakte haar goddelijk vruchtbaar.

Zo kon een God-Mens in haar verwekt worden, zonder enige andere
menselijke deelname. Zij werd waardig gemaakt om de Moeder van haar
eigen Schepper te zijn.

Daarom leg Ik altijd de nadruk op mijn Wil. Omdat Hij de ziel
- zo0 mooi houdt als op het moment zij uit onze Handen kwam en
- laat groeien als een originele kopie van haar Schepper.

Wat voor werk en offers je ook volbrengt,
Indien mijn Wil er niet aanwezig is, weiger Ik hen.
Ik erken hen niet. Zij zijn geen voedsel voor Mij.

De mooiste werken zonder mijn Wil zijn voedsel voor de menselijke wil,
voor eigenwaarde en hebzucht van de mens.

6. De gehele schepping vierde de Ontvangenis van de Soevereine
Koningin. Deze Heilige Maagd gaf haar wil om in de Goddelijke Wil
te leven. BvdH 25 - 8 december 1928

Ik vroeq mij af:
"Waarom heeft de hele schepping zich verheugd en met zoveel vreugde
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de Koningin in haar Onbevlekte Ontvangenis gevierd?

Mijn altijd-liefhebbende Jezus toonde zich in mij en Hij zei:
Mijn dochter, wil je weten waarom?

Omdat de Goddelijke Wil het begin van zijn Leven had in dit hemels
kleine meisje, en bijgevolg het begin van al het Goede in alle mensen.

Er is geen Goed in mijn Goddelijke Wil dat niet begint bij zijn Bron,
ervan afdaalt en er terug naar opstijgt.

Vanaf het moment van haar Onbevlekte Ontvangenis,
begon dit hemels klein meisje haar leven in het goddelijke Fiat.

Zij behoorde tot het menselijk ras. Met mijn Wil verwierf zij goddelijk
Leven en met haar mensheid had zij een menselijke oorsprong.
Ze had dus de macht om het Goddelijke en het menselijke te verenigen.

Zij gaf God terug wat de mens Hem niet gegeven had en Hem ontzegd
had, nl. zijn wil. En zij gaf de mens het recht om op te stijgen in de
omarming van zijn Schepper. Zij verenigde God en mens met de Kracht
van ons Fiat, dat zij in haar macht had.

Daarom voelde de hele schepping, Hemel en aarde en zelfs de hel,
- de Onbevlekte Ontvangenis van deze kleine Maagd,

pasgeboren in de schoot van haar moeder,
- de Kracht van de Orde die zij in de hele Schepping plaatste.

Met mijn Wil, werd zij met allen als hun zuster verbonden.
Zij omarmde hen allemaal, Zij hield van alles en iedereen.

Allen verlangden naar haar, beminden haar. Allen voelden zich vereerd
om de Goddelijke Wil in dit bevoorrechte schepsel te aanbidden.

Hoe kon de hele schepping niet feestvieren!

In feite was de mens tot op dat moment de puinhoop van alle geschapen
dingen geweest. Niemand had de moed, de heldhaftigheid gehad

om tot zijn Schepper te zeggen:

"Ik wil mijn wil niet kennen. Ik schenk hem aan U.

Ik wil alleen uw Goddelijke Wil in mijn leven".
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Deze Heilige Maagd gaf haar wil om in de Goddelijke Wil te leven.
Zo voelde de gehele Schepping het Geluk van de Orde, die zij aan Hem
teruggaf.

De hemel, de zon, de zee en al het andere wedijverden met elkaar om
haar te eren die, door het bezit van mijn Fiat, de kus van de Orde gaf aan
alle geschapen dingen.

Mijn Goddelijke Wil legde de scepter van Goddelijke Koningin in haar
handen, - omringde haar voorhoofd met de Kroon van de Heerschappij.
Hij maakte haar tot soevereine Koningin van het gehele universum.

7. Het Feest van de Onbevlekte Ontvangenis is het Feest van de
Conceptie van de Goddelijke Wil in de Soevereine Koningin van de
Hemel. BvdH 25 - 8 december 1928

De biechtvader las in het openbaar wat staat in het 15e deel over de
Onbevlekte Ontvangenis.

Terwijl ik naar hem luisterde, verheugde mijn geliefde Jezus zich in mij.
Hij zei mij:

Mijn dochter, wat ben Ik blij! Vandaag kunnen wij zeggen dat mijn
Soevereine Moeder goddelijke Eer ontvangt van de Kerk, door haar te
eren in de eerste daad van haar leven, het Leven van de Goddelijke Wil.

Dit zijn de grootste eerbewijzen die haar gegeven kunnen worden:
Nooit heeft de menselijke wil leven in haar gehad, maar altijd, altijd de
Goddelijke Wil.

Dat is het hele geheim van haar Heiligheid, haar Hoogte, Kracht,
Schoonheid, Grootheid, enz.

Het was mijn Fiat dat door zijn warmte:

de vlek van de erfzonde uitwiste en haar zuiver en onbevlekt verwekte.

Mijn Kerk, in plaats van mijn Goddelijke Wil te eren,

- primordiale oorzaak en eerste Daad,

heeft de gevolgen ervan geéerd en haar geéerd als’ onbevlekt, zonder
zonde ontvangen'.
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We kunnen zeggen dat de Kerk haar menselijke eer gegeven heetft,
en niet de goddelijke Eer die ze terecht verdiende, omdat er voortdurend
een Goddelijke Wil in haar leefde.

En dit was een droefheid voor Mij en voor haar want:

- Ik ontving van mijn Kerk niet de eer van een Goddelijke Wil die in de
Koningin van de Hemel leefde, en

- zij ontving niet de Eer die haar toekwam omdat zij in zichzelf de plaats
gegeven had om het Leven van de Allerhoogste te vormen.

Vandaag maakte de priester bekend dat alles in haar het wonder was van
mijn Wil, en dat al haar andere voorrechten en prerogatieven op de
tweede plaats komen en als gevolg van de effecten van deze Goddelijke
Wil die haar overheerste.

Zo kunnen we zeggen dat vandaag het Feest van de Onbevlekte
Ontvangenis gevierd wordt met goddelijk Decorum, Glorie en Pracht.

Dit feest kan juister genoemd worden: " De Ontvangenis van de
Goddelijke Wil in de Soevereine Koningin van de Hemel".

Deze Ontvangenis was het gevolg van alles wat mijn Goddelijke Wil is en
de grote wonderen die Hij verricht heeft in deze kleine hemelse Dochter.

Toen, met meer tedere aandrang, voegde Hij eraan toe:
Mijn dochter, hoe mooi en verrukkelijk was het om deze kleine hemelse
Dochter te zien, zelfs vanaf haar Onbevlekte Ontvangenis.

We keken en zagen haar kleine aarde, genomen uit de menselijke grond.
In deze kleine aarde konden we de Zon zien van onze eeuwige Wil.

Omdat zij niet in staat was Hem te bevatten, overstroomde zij en spreidde
zij zich uit om de Hemel en de aarde te vullen.

Wij volbrachten een wonder van onze Almacht, zodat de kleine aarde van
de kleine koningin, de Zon van onze Goddelijke Wil kon omsluiten.

In alles wat ze deed, konden de Aarde en de Zon gezien worden.
Dit is waarom, alles wat ze deed, zowel in gedachten, in woorden, in
werken, bij het stappen, werd in Licht omgezet:
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- haar gedachten waren stralen van Licht,
- haar woorden werden omgezet in Licht,
- alles wat uit haar kwam was Licht.

Omdat haar kleine aarde kleiner was dan de immense Zon die zij bevatte,
losten haar handelingen zich op in het Licht.

Deze kleine aarde van de hemelse Vorstin werd levend, bezield en
voortdurend bewaard door de Zon van mijn Fiat.

Zo leek ze altijd in bloei te staan, maar met de mooiste bloesems

die de zoetste vruchten werden.

Zij trok onze goddelijke Blik en hield ons in vervoering,
zozeer zelfs dat WIJ niet konden ophouden van naar haar te kijken,
zo groot was haar Schoonheid en het Geluk dat zij Ons schonk.

De kleine Onbevlekte Maagd Maria was prachtig.
Haar Schoonheid was verrukkelijk en betoverend.
Het is genoeg om te zeggen dat zij een schepping van onze Wil was.

Oh! Als de mensen maar wisten wat het betekent om te leven in de Wil
van God, dan zouden zij hun leven geven om Hem te kennen en erin te
leven!

8. Het Wonder van de Ontvangenis van de Maagd.
BvdH 31 - 9 oktober 1932

...Daarna overwoog mijn kleine geest de handelingen die in de Goddelijke
Wil werden volbracht. En van de ene naar de andere, kwam ik bij

de Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria.

Oh, mijn God!

De Hemel was sprakeloos voor deze Daad van de Goddelijke Wil.

De Engelen leken te stotteren, niet in staat om iets te zeggen over dit
grote Wonder.

Ah, alleen God kan erover spreken. Want Hij is de auteur van dit wonder
dat Hij in deze Ontvangenis bewerkt heeft. En ik was stomverbaasd.
Toen verraste mijn geliefde Jezus mij. Hij zei mij:

Mijn dochter, de Ontvangenis van de Onbevlekte Maagd was een nieuwe
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daad van onze Wil, dat wil zeggen, in de tijd: nieuw in wijze, nieuw in tijd
en nieuw in genade. In haar werd de hele schepping vernieuwd.

In onze alomvattende Blik en in onze Onmetelijkheid, waren:
alle mensen, evenals al hun goede daden in het heden, verleden en
toekomst alsof ze één waren.

Zo kon deze Conceptie gevormd worden over elke mens en over elk ding:
om dit recht aan allen te geven, en om hen dit recht over alles te geven,
niet met woorden, maar met daden.

Wanneer onze Wil een daad volbrengt, die nuttig moet zijn als een
universeel goed voor iedereen, wordt niemand uitgesloten.

En mijn Wil verenigt door zijn Almacht alles: mensen en hun daden
(behalve die welke in zonde zijn verricht, want het kwaad is niet
inbegrepen in onze handelingen).

Zie je, jouw daden maken er deel van uit. Jij hebt jouw deel gedaan.
Daarom ben je volgens de wet haar dochter

en is de Maagdelijke Koningin je Moeder.

Maar weet je waarom Wij dit heilige Schepsel op deze manier hebben
geschapen?

Het was om

- de hele schepping te vernieuwen

- lief te hebben met een nieuwe liefde, en

- om alle wezens en alle dingen in veiligheid te brengen
onder de vleugels van deze hemelse Moeder.

Onze werken staan nooit op zichzelf.

Maar Wij beginnen altijd vanuit één enkele handeling.

En als deze handeling Eén is, verenigt zij alle dingen en volbrengt zij alles
alsof alle handelingen één zijn.

Dit is onze Almacht, onze Creatieve Kracht: om alles in één handeling te
doen, om er alle dingen te vinden, en voor iedereen goed te doen.
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9. De Hemelse Koningin bemint Ons in haar Ontvangenis. De
Wonderen die de Goddelijke Wil in haar werkte.
BvdH 33 - 12 april 1935

(...) Ik heb mijn ronde in de Goddelijke Wil terug opgenomen.
Aangekomen bij de Onbevlekte Ontvangenis, vroeg mijn lieve Jezus mij
om daar te stoppen. Hij zei mij:

“Mijn dochter, Ik wil dat je dieper doordringt

- in de Onbevlekte Ontvangenis van mijn allerheiligste Moeder,

- in haar wonderen,

- hoeveel ze van haar Schepper hield en

- hoeveel ze van de mensen hield uit Liefde voor Ons.

Vanaf haar Ontvangenis begon de kleine Koningin haar Leven
met de Goddelijke Wil, en daarom met haar Schepper.

Zij voelde alle Kracht, de onmetelijkheid en het enthousiasme van de
goddelijke Liefde, zodanig dat zij zich verloren en overweldigd voelde
door de Liefde. Zozeer zelfs dat ze niets anders kon doen dan Degene
liefhebben die zoveel van haar hield.

Ze voelde zich zo geliefd dat ze haar wil overgaf aan zijn Kracht
om zijn Leven te bezitten. Dit kunnen Wij noemen:

- de grootste Liefde tot God,

- de meest heroische Liefde,

- de Liefde die alleen kan zeggen:

"lk kan U niets meer geven, Ik heb U alles gegeven."

En de kleine koningin wijdde haar leven om Hem te beminnen, zoals zij
bemind werd. Zij verspilde geen moment, zonder Hem lief te hebben en
ernaar te streven zijn Liefde te evenaren.

Niets was verborgen voor onze Goddelijke Wil die de Alwetendheid van
alle dingen bezit. Hij toonde aan dit heilig schepsel:

- alle menselijke generaties,

- elke fout die ze hadden begaan en in de toekomst zouden begaan.

Deze hemelse Kleine kende vanaf het allereerste moment van haar
conceptie, geen ander Leven dan dit van de Goddelijke Wil
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En zij onderging een goddelijk Lijden voor elke fout van de mens.
Zozeer zelfs dat zij rond elk van deze fouten een zee van goddelijke
Liefde en Lijden vormde.

Mijn Wil kan geen kleine dingen doen en Hij vormde in deze prachtige ziel
zeeén van Lijden en Liefde voor elke fout en voor elke mens.

Daarom was de heilige Maagd Maria vanaf het eerste moment van haar
leven Koningin van Pijnen en Liefde. Onze Wil, die alles kan, gaf haar
immers dit Lijden en deze Liefde.

Als mijn Wil haar niet had ondersteund met zijn Kracht, zou ze voor elke
zonde gestorven zijn, en zou zij verteerd geweest zijn door de Liefde voor
elke mens die zou bestaan.

En onze Godheid gaf haar in onze Wil goddelijke Pijn en Liefde voor elke
mens. Oh, hoe tevreden voelen Wij Ons, terugbetaald voor elk.

Omwille van dit goddelijke Lijden en Liefde, voelen Wij genegenheid voor
elke mens.

Haar Liefde was zo groot dat door Heerseres over Ons te worden, zij
Ons allen die zij beminde, deed beminnen.

Daarom, toen dit sublieme schepsel geboren werd, haastte het eeuwige
Woord zich om de mens te zoeken en hem te redden.

Wie kan de actieve Kracht van onze Wil in de mens weerstaan!
Wat kan niet doen en geven wat hij wil?

Oh, kon iedereen maar weten hoeveel Goed Wij voor de menselijke
generaties doen door hen deze hemelse Koningin te schenken.

Zij is degene

- die de Verlossing zal voorbereiden,

- die haar Schepper overwon

- die het eeuwige Woord op aarde bracht.

Oh! Allen zouden zich dan om haar moederlijke knieén verdringen
om van haar die Goddelijke Wil af te smeken waarvan zij het Leven bezit.
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10. Door de Maagd Maria te scheppen, schiep God Vergeving,
Barmhartigheid en Verzoening tussen Ons en de mensheid.
BvdH 35 - 4 februari 1938

Ik vervolgde mijn ronde in de goddelijke Wil, terwijl mijn lieve Jezus mijn
kleine wil in de scheppende Daad van zijn Wil droeg.

Mijn God, wat een verrassingen!

Mijn arme intelligentie is verloren en niet in staat om iets te zeggen.
Mijn altijd aanbiddelijke Jezus bracht mij nog een kort bezoekje.

Eén en al vriendelijkheid, zei Hij:

Mijn goede dochter, ons Fiat heeft onze Liefde openbaar gemaakt,
die werkzaam, machtig en wijs is in de Schepping.

Alle geschapen dingen zijn vervuld van:

- onze Liefde onze Kracht,

- onze Wijsheid en onuitsprekelijke Schoonheid.

We kunnen hen "de bestuurders van ons Opperwezen" noemen.

Maar Wij hebben nog meer gedaan in de schepping van de Soevereine
Koningin. Onze Liefde was niet tevreden met een eenvoudige
demonstratie en wilde een houding aannemen van tederheid en
mededogen, zo diep en intiem dat zij veranderde in tranen van Liefde
voor de mensen.

Daarom hebben wij haar, door ons Fiat uit te spreken, geschapen en tot
leven geroepen. Wij creéerden Vergeving, Barmhartigheid en Verzoening
tussen Ons en de mensheid. Wij plaatsten hen in deze hemelse mens,
als beheerders tussen onze kinderen en de hare.

Bijgevolg bezit de Soevereine Dame:

- zeeén van vergeving, barmhartigheid en vroomheid,

- zeeén van een tederheid die in staat is de hardste harten te verzachten.
- zeeén van de tranen van onze Liefde,

waarin zij alle menselijke generaties kan bedekken,

geregenereerd in deze zeeén door Ons geschapen in haar.

Mijn dochter, het was juist om alles in deze hemelse Moeder te plaatsen

zodat, zij, in het bezit van de heerschappij van onze Wil, Wij alles aan
haar konden toevertrouwen.
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Zij is de enige die genoeg ruimte bezit om deze door Ons geschapen
zeeeén te bezitten. Met zijn scheppende en behoedende Kracht houdt
Onze Wil alles wat Hij schept intact, zonder dat er ooit iets vermindert
ondanks onze voortdurende Geschenken.

Dit is de reden waarom Wij, waar Onze Wil niet aanwezig is, niet kunnen
geven, noch toevertrouwen, noch deponeren.

We kunnen eenvoudigweg de ruimte niet vinden.

Onze Liefde blijft belemmerd in het volbrengen van de vele prachtige
werken die Wij in mensen willen verrichten.

Alleen in de soevereine Dame vindt onze Liefde geen hindernis.

En Hij heeft zoveel wonderen gemanifesteerd en volbracht,

dat Hij haar goddelijke Vruchtbaarheid schonk en haar tot Moeder van
haar Schepper maakte.

Zo liet mijn geliefde Jezus mij alles zien wat Hij met zijn hemelse Moeder
deed. Hun zeeén van Liefde werden één En hun golven verhieven zich
naar de Hemel, investeerden alles, zelfs onze Godheid."

Zij vormden een dichte regen van Liefde op ons goddelijke Wezen.

Deze zeeén droegen de Liefde van alles, de verfrissing en balsem
- waardoor ons goddelijk Wezen werd gekalmeerd,

- waardoor Gerechtigheid veranderde in een beweging van Liefde.
voor de mensen.

Men zou kunnen zeggen dat onze liefde de menselijke familie met een
nieuwe Liefde regenereerde.

God beminde haar met een verdubbelde liefde - maar waar?

In de Koningin en in haar lieve Zoon.

11. Wij zagen in de Maagd Maria de gehele mensheid en Wij gaven
bij haar Ontvangenis, uit Liefde voor haar, de eerste vredeskus aan
de hele mensheid. BvdH 35 - 25 oktober 1937

Ik deed mijn ronde in de handelingen van de Goddelijke Wil.
Ik kwam aan bij de Ontvangenis van hun Heilige Maagd.

Ik stopte om God de Kracht en de Liefde aan te bieden die de goddelijke
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Personen in de Ontvangenis van de hemelse Maagd hadden gelegd
om de komst van hun Koninkrijk op aarde te verkrijgen.

Mijn lieve Jezus verraste mij en Hij zei mij: "Mijn dochter,

toen deze Heilige Maagd verwekt werd, begon ons feest met de
mensheid opnieuw.

Vanaf het allereerste moment van haar Conceptie erfde zij onze
goddelijke Wil, die al snel zijn goddelijke Werk in haar mooie ziel begon.

In elke hartslag, gedachte en ademhaling, vormde onze Wil, door zijn
scheppende Kracht, betoverende wonderen van Heiligheid, Schoonheid
en Genade, zodanig dat Wijzelf, acteurs en toeschouwers in onze
Goddelijke Wil, in vervoering raakten.

In onze overmatige Liefde zeiden Wij:

"Hoe mooi is de mens wanneer hij int onze Wil is!

Hij laat Ons onze mooiste werken vormen en hij geeft leven aan ons
Leven in hem!"

Onze Liefde werd gevierd omdat onze goddelijke Erfgename,

- Erfgename van onze Wil en van ons Leven zelf,

in het licht van de tijd gekomen was.

En sindsdien, doordat onze Wil in haar werkte, was zij helemaal van Ons.

Toen Wij naar haar keken, voelden Wij onze Adem, ons Hart, onze Liefde
altijd brandend en onze Bewegingen.

Onze Schoonheid toonde zich in de bewegingen van haar pupillen, van
haar handjes en in de zoete betovering van haar verrukkelijke stem.

Ze hield ons zodanig bezig dat Wij geen moment van haar weg konden
kijken. Ze hoorde bij Ons. Ze was helemaal van Ons.
Onze Wil was al van haar, terecht.

Wij herkenden in dit heilige schepsel onze goddelijke Erfgenaam.
Door onze Wil te bezitten, bezat zij al alle dingen.

De Heilige Maagd had haar eigen mensheid, waarin zij de hele
menselijke familie verenigde, zoals ledematen met het lichaam
verbonden zijn.

Door de hele mensheid in haar te zien, gaven Wij bij haar Conceptie,

De Onbevlekte Ontvangenis - studieversie 26 - SG- De Goddelijke Wil - lumen Luminis



uit Liefde voor haar, de eerste vredeskus aan de hele mensheid.

Zo maakten Wij de gehele mensheid de erfgenaam van onze goddelijke
Erfgename, met uitzondering van een paar ondankbare mensen die haar
niet wilden ontvangen.

Je ziet hoe zeker het is dat het Koninkrijk van onze Wil naar de aarde
moet komen: er is al een mens die het geérfd heeft.

Omdat dit schepsel tot het menselijke ras behoort, hebben alle mensen
het recht verworven om het te bezitten.

Deze hemelse Vorstin heeft zichzelf, als getuigenis van haar Liefde,

in onze creatieve Handen gegeven zodat iedereen het Koninkrijk kan
ontvangen. Dit getuigenis, dat het leven van onze Wil bezit, was van
oneindige Waarde.

Daarom kon ze zich voor iedereen inzetten.

Wat een lieve en dierbare getuige is dit heilige Schepsel in onze Handen!

Door haar leven en daden in onze goddelijke Wil te laten stromen,
vormde zij een goddelijk betaalmiddel om Ons te vergoeden voor hen die
onze goddelijke Fiat zouden erven.

Toen kwam mijn Mensheid, verenigd met het eeuwige Woord.

Met mijn Leven, mijn Lijden en mijn Dood, betaalde ik een voldoende prijs
om onze Goddelijke Wil te verlossen en als erfenis aan de mensen te
geven.

Eén enkele handeling, één enkele ademhaling, één enkele beweging in
mijn Wil, bevat een waarde waarmee hemel en aarde en alles wat kan
gewenst worden, gekocht kan worden.

Daarom, “moge mijn Wil, en alleen mijn Wil, jouw leven zijn, jouw alles!”

12. De Ontvangenis van de Koningin van de Hemel. Haar reis van
Liefde. Waar de Schepper ook was, zij was daar om Hem te
beminnen. Zij bleef verwekt in elk geschapen ding en werd Koningin
van de Hemel, van de zon en van alles. BvdH 35 - 8 december 1937

Vandaag, zwemmend in de goddelijke Wil, kwam mijn arme geest oog in
oog te staan met de Conceptie van de Koningin van de Hemel. Oh,
wat een wonderen.
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Wat een verrassingen. Je kan ze niet allemaal beschrijven.
En ik dacht bij mezelf. "Wat kan er nog meer gezegd worden over de
Onbevlekte Ontvangenis na alles wat er al gezegd is?

Mijn lieve Jezus heeft me verrast. Hij was helemaal in feeststemming,
alsof Hij de ontvangenis van de hemelse Koningin wilde vieren,
Hij zei mij:

Mijn gezegende dochter,
O, wat moet ik je nog veel meer vertellen over de Ontvangenis van dit
hemels Schepsel. Het was een Leven dat Wij schiepen - geen Werk.

Er is een groot verschil tussen een werk en een leven.

Bovendien was het een goddelijk en menselijk Leven,

waarin er een perfecte harmonie moest zijn van Heiligheid, Liefde en
Kracht die geen ander Leven kon evenaren.

De wonderen die Wij met het scheppen van dit Leven hebben verricht,
waren zo groot dat Wij de grootste wonderen moesten verrichten

- een aaneenschakeling van wonderen - om dit Leven mogelijk te maken
zodat dit Leven al het Goede kon bevatten dat Wij erin wilden plaatsten.

Dit heilige schepsel, verwekt zonder erfzonde, voelde het Leven van haar
Schepper, zijn werkzame Wil, die niets minder deed dan nieuwe zeeén
van Liefde op te wekken.

Oh, hoezeer beminde zij Ons! Zij kon Ons binnen en buiten zichzelf
voelen. Oh, hoezeer rende zij om overal en op elke plaats te zijn, waar
het Leven van haar Schepper was.

Het zou de moeilijkste en wreedste marteldood voor haar geweest zijn-
om niet overal bij Ons te kunnen zijn om Ons te beminnen.

Onze Wil gaf haar vleugels.

Ons Leven bleef in haar bleef en was overal, om:

- bemind te worden en

- te genieten van Hem die zij zo liefhad en die haar op zijn beurt liefhad.

Luister nu naar een andere verrassing.

Zodra zij verwekt was, begon zij haar reis.

En Wij hielden van haar met een oneindige Liefde. Haar niet liefhebben
zou ook voor Ons het grootste martelaarschap geweest zijn.
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Zij rende naar buiten op zoek naar ons Leven, dat ze al in zichzelf bezat.
Want een goed is nooit compleet, als het niet zowel innerlijk als uiterlijk
bezeten wordt.

Ze bleef verwekt in de Hemel en in de hemelse sferen,

- waarvan de sterren haar kroon vormden,

Zij prezen haar prezen en riepen haar uit tot hun Koningin.

En zij verwierf de rechten van Koningin over alle hemelse sferen.

Onze Onmetelijkheid wachtte haar op in de zon.

En zij rende en werd verwekt in de zon.

Zij werd een diadeem voor haar aanbiddelijke hoofd.
En zij bekleedde haar met haar licht

en zij prees haar als Koningin van het Licht.

Onze Onmetelijkheid en Macht wachtten ook op haar
in de wind, in de lucht, in de zee.
En ze rende en rende... zonder ooit te stoppen.

Zo bleef zij verwekt in de wind, in de lucht en in de zee,
en zij verwierf de rechten van Koningin over alle dingen.

De soevereine Dame had haar Macht, haar Liefde en haar Moederschap
- in de lucht, in de zon, in de wind

- in de zee en zelfs in de lucht die we allemaal inademen.

Zij was overal, op elke plaats en in elk schepsel.

Waar onze Macht ook was, verhief zij haar troon om Ons en iedereen lief
te hebben.

Dit was het grootste wonder dat door onze Almachtige Liefde werd
volbracht: haar vermenigvuldigen in alle dingen en in alle geschapen
wezens zodat Wij haar overal en in iedereen konden vinden.

De hemelse Koningin is als de zon. Zelfs als iemand het licht van de zon
niet wi,| dan nog dringt dat Licht zich op en zegt: "Of je me nu wilt of niet,
ik moet mijn weg vervolgen. Ik moet je het licht geven.

lemand kan zich voor het zonlicht verbergen.

Maar niemand kan zich verbergen voor de Soevereine Dame.
Anders zou ze geen Koningin en universele Moeder

van allen en alle dingen zijn.
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Wij kunnen geen woorden uitspreken zonder feiten voort te brengen.

Zie je zo de omvang van onze Macht en onze Liefde in de conceptie van
dit heilig meisje?

Wij hebben haar tot zo'n graad van hoogte en glorie verheven

dat zij kan zeggen:

"Waar mijn Schepper is, daar ben ik ook, om Hem te beminnen.

Hij heeft mij bekleed met zoveel Macht en Glorie dat ik heerseres over
alles ben. Alles hangt van mij af.

Mijn heerschappij strekt zich overal zo ver uit, dat ik,
door in alles verwekt te zijn,

de zon, de wind, de zee, alles, in mijzelf blijf verwekken.
Ik bezit alles in mij, zelfs mijn Schepper.

Ik ben heerseres en Eigenaar van alles.

Dat is:

- mijn ontoegankelijke Hoogte,

- mijn Glorie die niemand kan evenaren, en
- mijn grote Eer.

Met mijn Liefde omarm ik alles, bemin ik allen en behoor ik aan allen toe.
Ik ben de Moeder van mijn Schepper".

13. De Onbeviekte Ontvangenis is de nieuwe geboorte van alles en
iedereen. BvdH 36 - 8 december 1938

"Mijn gezegende dochter, vandaag is het Feest van de Onbevlekte
Ontvangenis. Het is het mooiste feest, het grootste voor Ons, voor de
Hemel en de Aarde.

Wij schiepen dit Hemelse Wezen uit het niets. Daarbij verrichtten Wij
zulke wonderen dat de Hemel en de aarde op hun kop werden gezet.
Wij riepen alle schepselen ... niemand werd buitengesloten,

zodat allen met haar opnieuw geboren zouden worden.

Het was: "De nieuwe geboorte van alles en iedereen."

Ons goddelijk Wezen stroomde over van Liefde.
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In de daad van haar Conceptie, stelden Wij haar zeeén van Liefde,
Heiligheid en Licht ter beschikking, die allen konden beminnen, heiligen
maken van allen en licht geven aan allen.

Het hemelse Kleintje voelde dat een bevolking zonder getal in haar klein
Hartje herboren was.

En wat deed onze Vaderlijke Goedheid?
Allereerst gaven Wij haar aan Onszelf, zodat:

- Wij ons konden verheugen en haar behagen, en
- Zij zich kon verheugen en Ons behagen.
Daarna gaven Wij haar aan alle schepselen.

O, wat hield zij van Ons! Hoezeer hield zij van alle schepselen!
Ze hield van schepselen met zo'n intensiteit en volheid
dat er geen plaats is die haar liefde niet bereikt.

De hele schepping, de zon, de wind en de zee, stromen over van de
Liefde van dit heilig schepsel.

Ook zij voelen zich met haar herboren tot een nieuwe heerlijkheid.

Ze hebben zelfs de grote glorie ervaren van het bezit van hun Koningin,
terwijl zij tot ons bidt voor het welzijn van haar volk.

Met een liefde waaraan Wij niet kunnen weerstaan, zegt zij:
“Aanbiddelijke Majesteit, vergeet niet wat U mij gegeven heeft.
Ik ben van U en ook van hen.

Daarom, terecht, moet U mij geven wat ik vraag."

Fiat!!!
Adveniat Regnum tuum;
Fiat Voluntas tua sicut in coelo et in terra.
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