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 Alle geschapen dingen staan ten dienste van de mens. 
"Is het dan niet normaal dat de mens alles doet om mijn Wil te volbrengen? " 

 

 
 
 "Mijn dochter, alle geschapen dingen zijn gemaakt voor de mens.  
Deze dingen hebben geen voeten, maar ze lopen. 
Zij bewegen zich ofwel om de mens te vinden, ofwel om zich door hem te laten vinden. 
 
Het zonlicht verlaat de hoogten van de hemelen  
- om naar de mens toe te komen, om hem te verlichten en te verwarmen. 
Water is beschikbaar voor de mens om hem te verfrissen,  
om zijn dorst te lessen en zelfs om in zijn binnenste te komen. 
Zaden kruipen in de grond om hun vruchten voort te brengen ten bate van de mens. 
Er is geen geschapen ding dat geen aantrekkingskracht voelt, een beweging, naar het 
wezen dat voor hem bestemd is door de Schepper.  
 
Mijn Wil zorgt ervoor dat orde en harmonie overal in de schepping heersen  
voor het welzijn van de mens. 
Niettemin, wie dankt mijn Wil die hem voorziet van  
- het licht van de zon om hem te verlichten en te verwarmen, 
- water om zijn dorst te lessen,  
- brood om zijn honger te stillen,  
- bloemen en fruit om hem te blij te maken, en 
- zo veel andere dingen voor zijn geluk?  
 
Aangezien mijn Wil alles doet voor de mens  
is het dan niet normaal  dat het schepsel alles doet om mijn Wil te volbrengen? 
Oh, als je eens wist wat een feest er is onder de geschapen dingen  
wanneer ik kom om het schepsel te dienen dat in mijn Wil leeft!  
 
Mijn Wil werkzaam in schepselen en mijn Wil werkzaam in geschapen dingen   
- omhelzen elkaar liefdevol en zingen een lofzang tot de Schepper  
voor het grote wonder van de schepping.  
 
De geschapen dingen voelen zich vereerd als ze een schepsel dienen  
dat leeft in de Wil die hen bezielt. 
Anderzijds voelt mijn Wil zich onwennig  in dezelfde geschapen dingen, 
- als zij wezens moeten dienen die niet in mijn Wil leven.  
 
Daarom komen de elementen soms tegen de mens in opstand  
- om hem te slaan en te straffen. 
 
De elementen voelen zich superieur aan de mens omdat de mens zich beneden hen 
heeft geplaatst door de Wil van de Schepper te verlaten. 
Zijzelf zijn trouw gebleven aan deze Wil sinds het begin van de Schepping.(…) 


