Het leven van de soevereine Koningin werd gevormd in de Goddelijke Zon.
Uit “Het Boek van de Hemel “- deel 28 - 15 augustus1930

(...) De glorie, grootheid en macht van mijn hemelse Moeder
in het hemels vaderland, kunnen niet overtroffen worden.

Weet je waarom?
Zij leefde op aarde in onze Goddelijke zon.

Zij heeft nooit de woning van haar Schepper verlaten.
Zij kende niets anders dan onze Wil.

Zij hield van niets anders dan van onze belangen.

En zij vroeg enkel voor onze Glorie.

Ze is van zo'n stralende schoonheid dat ze de hele hemel verrukt.
ledereen voelt zich dubbel gelukkig met

- een zo heilige Moeder zo heilig en

- een zo glorievolle en machtige Koningin.

De maagd Maria is
- de eerste en enige dochter die haar Schepper bezat, en
- de enige die geleefd heeft in de Zon van de Allerhoogste (...)

In mijn Goddelijke Wil leven betekent juist dit:
Leven van het Licht en zijn leven vormen in onze eigen Zon." (...)




